





























































































































ACTUEELTJES

Cliché.

OP 8 DECEMBER 1965 HAD EEN OP 5 DECEMBER 1965 VIERDEN DE BOSSENIERS HET SLOT VAN
PROTESTANTSE UITVAARTDIENST HUN 350-VERJAREN VAN DE HERINRICHTING VAN DE GILDE.

PLAATS IN DE IN HUN MIDDEN DE HEER GEORGES ROSSEEL (f26-12-1965)
KAPEL VAN DE CONGREGATIE.

OPENING VAN DE PROVINCIALE FOTOTENTOONSTELLING :
DE HEER LUC DEVLIEGHER LEIDT DE EERSTE RONDGANG.

E. H: Ac VAN'"HULELEBUSCH
DE NIEUW BENOEMDE

EN EERSTE ONDERPASTOOR
OP DE ST.-RAFAELSPAROCHIE.
ALLE HEIL!

-

INWIDING

VAN DE NIEUWE GEBOUWEN
VAN DE ST.-JOZEFSKLINIEK
DOOR MGR. DE POORTER
OP LAETARE-ZONDAG (20-3-66)




KRINGLEVERN

"Leven'' betekent veelal : ontwikkelen, vooruitgaan, een hoger niveau bereiken.

We menen dat dit ook wel het geval is met onze Kring en ons tijdschrift,
Iedereen zal het frisse verschijnen van n°® 1, VI jaargang zeker op prijs stellen :
net, degelijk, meer volwassen! Beste leden, weest ervan overtuigd dat dit aan U
te danken is : uw trouw stelde ons daartoe in staat! Moge de toekomst maken dat
we nog meer en beter kunnen!

Dit voor wat de presentatie van ons, reeds alom geprezen, tijdschrift aangaat.
Maar ook op ander gebied leefde onze Kring.

Op vrijdag 26/11/65 had onze eerste wintervoordracht plaats. Lic. Luc Gadeyne

uit Kortrijk onderhield ons over : '"De Bevolking van Izegem tijdens het Franse
Tijdvak''. Aan de hand van zijn zeer lijvige en degelijke thesis die hij daarover
gemaakt had, hield spreker onze aandacht meer dan twee uur gaande.

Overzichtelijk toonde hij ons de '"ups and downs' van onze bevolking in die beroerde
periode. Natuurlijk kwam de politiek van die tijd een hartig woordje meepraten,
maar ook de economie en allerlei lokale factoren uit dat tijdvak werden goed belicht,
Een zeer grondige studie!

Donderdag 23/12/65, volgde een tweede voordracht, gegeven door de Lic. Vermandere
uit Kachtem. Een streekgenoot die handelde over : ''Het ontstaan en de inrichting
van de veldwachters in de Franse Periode in het Leiedepartement''. Deze oorspronke-
lijke studie werd door spreker op een sympathieke wijze voor gebracht. Doorspekt
met locale anecdoten en bijwijlen humoristische feitjes, werd het een fel gesmaakte
voordracht die door alle aanwezigen op prijs gesteld werd, Hoe een schijnbaar
weinig-zeggende titel uitgroeide tot een zeer flinke voordracht!

En nog was dit niet alles! - '"Ten Mandere' leeft!
Op vrijdag 1 april 1966 - en dit was geen aprilvis! - kwam niemand minder dan
de Heer E, Warlop, Rijksarchivaris te Kortrijk, ons spreken over : '""De Vlaamse

Adel in de Middeleeuwen'. We zouden bijna durven zeggen : zijn stokpaardje.

Met een onvermoede kennis van zaken toverde hij ons dat verre verleden weer voor
ogen : de meer arme dan rijke adel uit onze XII-de, XIII-de eeuw en later.

De evolutie en versmelting met het rijke poorterschap uit onze bloeiende gemeenten.
Zonder verpozen, als het ware alle situaties uit die tijd nog belevend, schilderde
hij voor de, wel wat karige, aanwezigen levende beelden uit ons verre verleden en
bracht iedereen tot een dieper en rijper inzicht in onze zo rijke middeleeuwen.
Deze voordracht was een meesterstuk van synthese en onderricht!
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Buiten deze voorbije voordrachten groeide ook het bezit van '""Ten Mandere'' aan :
in het vroegere Emelgemse stadhuis startte het heemkundig muzeum : dat belooft

voor de toekomst! Onze boekerij groeide ook flink aan evenals onze fototheek.
Ondertussen werkt '"Ten Mandere' naarstig mee met Stadsbestuur en Kultuurraad
aan de komende tentoonstelling : '"Schoeisel en schoenbedrijf te Izegem''.

Maar daarover wellicht meer in een volgend Kringleven.

Om te eindigen doen we weerom een warme oproep tot alle trouwe leden : blijf
gestand en vernieuw uw lidmaatschap voor 1966 zonder dralen!
Wij danken U hiervoor zeer hartelijk bij voorbaat en zijn overtuigd dat ook U niet

zal willen ontbreken op de lijst met meer dan DRIEHONDERD leden van
"Ten Mandere''.
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DE ROESELARESTRAAT, VROEGER EN NU

Clichés « DE WEEKBODE»

KLOOSTER VAN DE E.E. P.P. KAPUCIINEN OMGEVORMD IN «KRIEGSLAZARET 5.
DE RODE-KRUISVLAG WAPPERT BOVEN DE INGANG EN... WE ZIEN NOG DE
HUIZEN IN DE KREKELMOTESTRAAT.

KRUISPUNT ROESELARESTRAAT - WIINGAARDSTRAAT,
KNELPUNT DAT ONLANGS VERDWEEN.




DE ROESELARESTRAAT, VROEGER EN NU

Clichés ,, DE WEEKBODE

DE ROESELARESTRAAT OP HET EINDE VAN DE VORIGE EEUW,
TER 'HOOGTE. VAN HET KERKHOE, NAAR DE PATERS TOE.

IN HET BEGIN VAN ONZE EEUW - DE PATERSKERK EN HET KLOOSTER STAAN ER REEDS.
DE AANPALENDE GROND IS NOG ONBEBOUWD.
BEMERK OOK DE BOMEN DIE IN DE KOUDE WINTER VAN 1942 VERDWENEN.




