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1-3 mei “DANIO REDIO” gaf een zeer geslaagde en stemmige tentoonstelling van aquarium-
vissen in ’t stadhuis.

8-9 mei - Het R.M.S. was in feest ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. Bij de ontvangst in ’t
gemeentehuis werd de tentoonstelling geopend van schilderwerken, kindertekeningen en foto’s.

6 mei - De stiksters- en huishoudschool LUTGARDIS voorheen gevestigd in de Wijngaardstraat,
5, ging zich voor goed vestigen in de Italianenlaan, in de nieuwe gebouwen van de V.T.I. De
gebouwen van ’t Lutgardisinstituut werden nu door ’t stadsbestuur toegewezen aan de stede-
liike academie en de stedelijke leergangen, die voorheen in de Baron de Pélichystraat, 5 ge-
vestigd waren.

8 mei - Ter gelegenheid van diverse lustrums bij de Zonnemeisjes en de Zonneknapen werden
verschillende feesten georganiseerd in de maand mei. Bij deze gelegenheid werd de majoretten-
groep van de drumband v. St. Frans in een nieuw pak gestoken.

8/16 mei - Samen met de tentoonstelling van Baert Roger (Kortrijk), De Coninck Marc
(Oostende), Fremaut Cyriel (Aalter) en Sileghem Jan (Asse) werden nog foto’s en kinder-
tekeningen tentoongesteld door de Vriendenkring van R.M.S.

9/5 - In ’t auditorium ging een academische zitting door naar aanleiding van het 20-jarig
bestaan van de RIJKSMIDDELBARE SCHOOL.

19-31 mei - Kunstschilder Frank BOGAERT uit Tielt stelde zijn werken aan ’t Izegemse
publiek tentoon, in de feestzaal van ’t Stadhuis. Er hangt een pessimistische toon en een eerder
monotone kleur over zijn doeken. De laatste weken getuigen van een zekere opgang. Jammer
dat de presentatie niet een tikje meer verzorgd was.

21-22/5 - De petekinderen van A.T. Siegen nodigden weer het volledig stadsbestuur uit voor de
bataljonfeesten aldaar. De ouders en verwanten van de in Siegen verblijvende militairen
mochten mee. 't Werd een flink geslaagd week-end.

29.5 - 1.6.1970 - Pinksterweek-end. Het 4e internationaal Lentefestival ging door met groepen
uit Roemenié, U.S.A., W.Duitsland, Schotland, Oostenrijk (Tyrol) en Vlaanderen.
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STEDELIK SCHOEISELMUSEUM

Wijngaardstraat b

Vaste openingsuren:
1e en 3e zondag van elke maand, van 10 tot 12 uur.

Toegangsprijs: 10 fr. per afzonderlijk persoon
5 fr. per persoon in groep

Zichtkaarten verkrijgbaar.

Bijzondere bezoeken: aanvragen bij

- Conservator, de heer Roger Bekaert,
Sint-Crispijnstraat 37 - Tel. 051/334.99

- of bij Secretaris, de heer André Demeurisse,

Stadhuis, Korenmarkt 9 - Tel. 051/322.04 - 322.05




VRAAG EN ANTWOORD

Kontaktrubriek tussen lezers en de kring.

Niet alleen de kring kan vragen stellen, ook de lezers kunnen dat.

Alle vragen en antwoorden worden graag verwacht op de redaktie van ‘“Ten Mandere” - Antoon
Vandromme, Blauwhuisstraat, 54, 8700 IZEGEM.

DE REDAKTIE VRAAGT :

1. Foto van de “Zwarte kapel” vroeger aan de veertienhuizen in de Kouterweg.

Ook nota’s zijn welkom. De foto’s van de verdwenen kapel schijnen zeer schaar genomen te zijn
geweest.

Nota’s ever ‘““Stormeskruis”

Zichten over de “Nieuwe wereld” rond de jaren 1930-35. Misschien kunnen personen die rond
die tijd bouwden daarvan in “de oude doos” wel een of ander vinden.

Zichten en nota’s over de openbare pompen in stad.

Wie bezit foto’s over de oude burgemeesters ?

Documenatire over ’t bezoek van Prins Albert in 1901

Oude frontblaadjes ?

Documentaire betreffende juffr. Eugenie Angellis, die de H. Hartkerk liet bouwen.

Nota’s over de feesten in 1898 ter gelegenheid van “Brigandszondag.”

Documentatie over de eeuwelingen.
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DE LEZER ANTWOORDT :

Op vraag 5.

Thans zijn we reeds in ’t bezit van verschillende foto’s van vroegere burgervaders : Ivo Devos - Valere
Vanden Bogaerde - Eugene Carpentier - Henri Parret - Frangois Bral.

Op vraag 6.

Er werd ons reeds een programma overhandigd van de verschillende feestelijkheden die op deze dag
plaats grepen. Graag kregen we nog enkele foto’s van deze bijzondere gebeurtenis.

Op vraag 8.

Een foto van Juffrouw Eugenie Angellis werd ons reeds overgemaakt. Ook beschikken we reeds van
veel vroeger over een krantenknipsel met ’t relaas van de uitspraak van de rechtbank betreffende de
moord op deze juffrouw en een foto van haar moordenaar. Ook hier zouden enkel aanvullende nota’s
zeer welkom zijn.
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HET PLAN VAN IZEGEM, VAN HET JAAR 1640
GEMAAKT DOOR ANTONIUS SANDERUS, KAN
BEKOMEN WORDEN OP HET STADHUIS BU-
REEL 12, BIJ DE HEER DEMEURISSE ANDRE
TEGEN DE PRIJS VAN 50 FR.




WELKOM, HEER BURGEMEESTER




BURGEMEESTER GUSTAAF NYFFELS
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Op 5 januari 1971 werd de heer Gustaaf Nyffels officieel benoemd tot burgemeester van
Izegem. Twee dagen later legde hij in handen van de gouverneur de eed af.

De nieuwe burgemeester werd geboren te Lendelede op 17 juli 1915. Hij kende er geen
gemakkelijke jeugd, want al heel vroeg verloor hij zijn ouders en een deel van zijn kinderjaren bracht
hij door in een wezentehuis.

Te Lendelede was hij zeer actief in de rangen van de B.S.P. en gedurende 15 jaar vertegenwoor-
digde hij er deze organisatie in de gemeenteraad. Toen op hem beroep werd gedaan voor de leiding van
de partij op het arrondissementeel vlak, kwam hij zich te Izegem vestigen. In 1964 werd hij verkozen
tot volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Roeselare-Tielt en ditzelfde jaar werd hij ook lid
van de Izegemse gemeenteraad. Als woordvoerder van de oppositie bepleitte hij er herhaaldelijk het
voeren van een gemeentelijke bouwpolitiek, die de speculatie op de beschikbare bouwgronden zou

tegengaan en meteen de werkende klasse in de mogelijkheid zou stellen bouwgronden tegen redelijke
prijzen aan te kopen.

Na de verkiezingen van oktober 1970, waarbij de lijst van burgemeester Bourgeois 9 zetels
behaalde tegenover het A.C.W. en de B.S.P. ieder 6, werd tussen beide laatste groeperingen een
bestuursakkoord gesloten. De heer Nyffels werd voorgesteld als burgemeester, bijgestaan door 2
schepenen uit zijn eigen partij en 4 schepenen uit de rangen van het A.C.W.

Izegem moge verder groeien en bloeien onder de leiding van burgemeester Nyffels en het nieuwe
stadsbestuur.

i DE HEER GUSTAAF NYFFELS
— Volksvertegenwoordiger —

onze nieuwe burgervader die de toekomst zonnig tegemoet ziet. Hij hoopt Izegem uit te bouwen tot
een stad waar het goed is om te wonen voor iedereen.
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Een zware epidemie van Influenza of griep woedde te Izegem tijdens de maand januari 1892. De
mensen gaven aan deze ziekte de naam van “Slunse”. Tussen 1 januari en 17 januari waren er
reeds 97 personen met de laatste gerechten voorzien. Einde januari telde men 98 sterfgevallen
en 146 personen waren onder de gerechten. De ziekte luwde half februari

De welbekende Vlaaimse humorist en grappenmaker Pastoor Van Haecke van Brugge kwam op
derde Paasdag, 30 maart 1880, in de Katholicke Kring te Izegem een voordracht houden over
het onderwerp : “De wereld wil geholpen worden.”

Tijdens de Kermisweek van het jaar 1883 werd in het Oud Stadhuis een tentoonstelling van
schoenen ingericht. De opening had plaats op zondag, 2 september De jury was samengesteld
uit de heren : Paul Decoene, August Crohon, Henri Uyttenhove en Arthur Delberghe. Prijzen in
geld en eremetalen werden aan de winnende schoenmakersknechten uitgereikt.

Op maandag 12 mei 1890 vierden Vital Egels en Barbara Seynaeve hun gouden huwelijksjubilé.
Vital was geboren in 1796 en Barbara in 1803. Ze trouwden op 6 mei 1840 en woonden in de
Roeselarestraat. Het waren twee specimens van kleinkunst : Vital die sedert 35 jaar blind was,
was maar 1.40 meter hoog en Barbaraatje, zijn vrouw, slechts 1 meter !

E.H. Leonard Nollet, die te Izegem onderpastoor was van april 1841 tot juni 1852, schreef
tijdens zijn verblijf alhier een boekje : “Therese Overal”. Het verscheen bij David Van Hee te
Roeselare in het jaar 1855 en telde 107 bladzijden. Wie weet waar er nog een exemplaar van dit
boekje te vinden is ?

In het dagboek van E.H. du Fort, pastoor te Ingelmunster, leest men : “Den 13 mei 1751 heeft
men op het grondgebied Ingelmunster den eerste steen van de steenweg van Kortrijk naar Brugge
geleid. De eerste diligence reed over de steenweg den 7 juli 1751. De baron van Ingelmunster de
Plotho verzaakte aan zijn bruggegeld op de Mandel.” Kan Tanghe schrijft : “Binnen het jaar
1811, in de maend Julius, heeft men de kassy beginnen te leggen naer Iseghem van
Ingelmunsterskapel, dat is, van de plaets waer heden de statie des ijzerenwegs 't Ingelmunster
zich bevindt. De naem van Ingelmunsterkapel komt voort van eene kapel, die mevrouw van het
kasteel te Ingelmunster binnen de XV eeuw stichtte. In die kapel, genoemd Tendoorn, wierd er
Mis gelezen volgens de devotie van die het verzochten en daerenboven, krachtens fondantie, alle
zaterdagen ten gerieve der voorbijgaenden, die zich naer de markt van Iseghem begaven. Half
vernietigd in 1794 door de Franschen, wierd zij welhaast geheel afgebroken.”

Onder het bestuur van burgemeester Demonie in 1839 werd de weg van Izegem naar Roeselare
gekasseid. De stad kwam tussen voor 10.000 fr. Bij koninklijk besluit van 22 september 1861
werd een toelage van 6000 fr. verleend aan het stadsbestuur om de onkosten van het kasseiwerk
te dekken voor de baan naar Sint-Eloois Winkel. In 1872 kasseide men de weg Izegem-Ardooie.
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De eerste fietsen dateren van de jaren 1880. Het eerste type van rijwiel bestond uit een zeer
groot voorwiel en een Kklein achterwiel, beide beslagen met leder of met volle gummi-banden. De
fietser was gezeten boven het groot voorwiel. Zulk rijwiel noemde men “vélocipéde”. Dat woord
voor de gewone mens was te moeililk om correct uit te spreken en ze noemden het een
“velossepeerd”. Later kortweg : een velo.

De eerste Izegemnaar die in 1886 per velo reed, was dhr. Alfred Decoene, zoon van de bekende
schoenfabrikant dhr. Pol Decoene, die toen het hoekhuis van de Korenmarkt en de Nieuwstraat
bewoonde, rechtover het “Oud Stadhuis’’. Bij deze sensationele gebeurtenis stond geheel Izegem
op straat om de nog jeugdige wielrijder te zien voorbij rijden.

In 1888 kwam Cyriel Adam ook met een dergelijk “velossepeerd’ voor de dag. Hij bewaarde het
geheel zijn levenlang en toen zulk een tuig een zeldzaamheid geworden was, figureerde hij gaarne
met zijn curieus rijwiel in allerhande stoeten, onder meer op zondag 11 augustus 1912 in de
huldestoet ter ere van “Fraayken”. Odiel De Fraye die toen te Ockene woonde, had immers
einde Juli 1912 als kampioenrenner in tweestrijd met Lapize de Ronde van Frankrijk gewonnen.
Omstreeks 1890 zag men de fietsen met twee gelijke wielen opkomen en reeds in 1895 werd in
het “Boomforest” te Izegem een eerste koers voor wielrenners uitgeschreven.

In de maand september bij het begin van de oorlog 1914 zag men voor het eerst priesters in
toog per fiets door de Roeselarestraat voorbij rijden. Het waren Belgische legeraalmoezeniers.

De eerste pater Capucijn die men per fiets door de Roeselarestraat te vierklauwe zag voorbij
koersen was Pater Archange. Hij riep luide : Brand ! Brand ! En inderdaad een begin van brand
bedreigde het klooster en hij kwam de hulp.van de pompiers inroepen.

V66r het jaar 1914 dulde de openbare opinie nog moeilijk dat een vrouwspersoon per fiets reed.
Het werd als onwelvoeglijk aanzien. Aldus was het zeldzaam een vrouw per fiets te zien. Doch
na de oorlog 1914-18 was de geestesgesteldheid totaal veranderd en niemand vond daar nog
bezwaren tegen. De eerste juffrouwen die per fiets reden waren de juffrouwen Vande Walile, di&
tijdens de oorlog 14-18 in Engeland hadden gewoond en hun damesfietsen uit het sportieve
Engeland als een vanzelfsprekend feit hadden meegebracht.

Uit “De Mandelbode” van 28.11.1953 en van 15.1.1955.




